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Hoe te gebruiken?
Het verwerkingsboekje biedt je inspirerende gespreksvragen aan bij elke preek, waarbij we 
aansluiten bij het Bijbelgedeelte waarover gesproken is. We willen je aanmoedigen om met 
je groep eerst zelf de Bijbel in te duiken, te ontdekken wat er staat en concreet te maken 
wat Gods Woord voor jou/jullie betekent, om daarna met elkaar de betreffende preek terug 
te kijken. Je zult ontdekken dat de boodschap nu nog meer bij je binnenkomt. 

Ik hoop dat dit verwerkingsboekje prachtige gesprekken op gang mag brengen en mag 
aanzetten tot het samen zien op Jezus!

Jesse van Nes
algemeen directeur  
Evangelisch College

We zijn benieuwd naar je reactie!
We horen graag wat je van dit boekje vond.  
Laat het ons weten via info@evangelisch-college.nl.

Ben jij kringleider of maak je onderdeel uit van een geloofsgroep 
die regelmatig bij elkaar komt voor ontmoeting en verdieping? 
Dan is dit verwerkingsboekje voor jou! Dit boekje biedt je een 
kant-en-klare handreiking om na afloop van de conferentie 
met het onderwijs uit de preken van het hoofdprogramma van 
Opwekking aan de slag te gaan in jouw groep. Daarnaast is dit 
boekje ook voor persoonlijke verdieping van harte aanbevolen.
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Het jaarthema van deze Pinksterconferentie 2023 is  
‘Maar wij zien Jezus’. Dit thema is te vinden in de brief aan 
de Hebreeën 2:9. Maar welke betekenis heeft deze zinsnede 
in het grotere geheel van de brief?

Zien en niet zien
De voor ons onbekende schrijver van de Hebreeënbrief speelt voortdurend met het contrast 
‘zien en niet zien’. Zo somt hij in Heb.11 bijvoorbeeld getuigen op, die volhardden in hun 
geloofsvertrouwen zonder dat zij de beloften, die God hen gedaan had, in vervulling hadden 
zien gaan (11:39). Hoeveel te meer hoeven de lezers van de brief hun geloofsvertrouwen 
niet te verliezen. Zij en wij hebben Gods belofte wèl in vervulling zien gaan, en daarom 
worden we opgeroepen: laten wij ons oog houden op Jezus, die na zijn dood en opstanding 
heeft plaatsgenomen aan Gods rechterhand. Zijn vijanden, zoals dood en kwaad, heeft Hij 
overwonnen. Hij is met eer en luister gekroond, Heb.2:9:
Nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 
maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.
Deze oproep verwoordt tegelijkertijd de spanning in ons leven: als we om ons heen 
kijken (en soms ook in onszelf), zien we nog angst voor de dood en we zien het kwaad 
invloed uitoefenen. Al wéten we dat Jezus aan Gods rechterhand zit en dat alles aan Hem 
onderworpen is, we zien met onze fysieke ogen vaak gebrokenheid en nood. 

Een ander perspectief
Voor deze geloofservaring heeft de Hebreeënschrijver begrip. Hij erkent dat wij nog 
niet kunnen zien dat alles aan Jezus is onderworpen. Hij maakt echter duidelijk dat we 
dankzij het Woord van God een ander perspectief op de werkelijkheid kunnen krijgen. Dit 
Woord van God heeft immers ook al het zichtbare doen ontstaan?! Met zijn Woord is de 
aarde geschapen en geordend. Vandaar dat hij geloof omschrijft als ‘zien wat nog geen 
werkelijkheid is’ (Heb.11:1-3). We zijn overtuigd van de waarheid van wat we niet zien, we 
zijn er zeker van, dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Geloofsvertrouwen 
is gebaseerd op Wie God is, zijn scheppingskracht en zijn Zoon, door Wie Hij het heelal 
geschapen heeft. Zo’n God kunnen we dus vertrouwen en Hij geeft ons zicht op een andere 
werkelijkheid, dankzij Hem kunnen we die zien en herkennen. Vanuit dit perspectief zien we 
Jezus zitten aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit.  

4



Zien op Jezus
Dit betekent dus niet dat we nooit eens twijfel voelen of onze vragen hebben, maar het 
geeft ons wel een basis en vertrekpunt om de wedloop van het leven doelgericht vol te 
houden, achter Jezus aan. Die basis en dat vertrekpunt maken dat we voortdurend God 
kunnen naderen om ons die onzichtbare werkelijkheid voor ogen te stellen. Daar moet ons 
vertrouwen in God wel van groeien, lijkt de auteur te zeggen, en dan kunnen we ook echt 
volharden tot Christus voor de tweede maal verschijnt (9:28). God heeft vele middelen 
gegeven om dit geestelijke perspectief te voeden, stelt de auteur van de brief.
• Zo waarschuwt hij voor de risico’s als je afdwaalt of verflauwt in je geloofsvertrouwen 

en -gehoorzaamheid. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons 
aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus (3:14). Risico’s zijn niet leuk, 
maar motiveren wel voor de goede keuzes.

• Zo helpt de brief ons met het lezen van de Bijbel: let er eens op, hoe heel het Oude 
Testament al vooruit wijst naar Jezus. De offers zijn voorafschaduwingen van Jezus’ 
eenmalige offer. De bemiddelingsrol van de hogepriesters is vervuld in Jezus, onze 
ultieme en eeuwige hogepriester. In de hemel is de werkelijke tabernakel waar Jezus een 
nieuwe levende weg naar toe heeft gebaand (Heb.8-10). Hoe vanzelfsprekend is het dan 
je aan die Jezus toe te vertrouwen.

• Zo wijst hij op het belang van je broers en zussen in de geloofsgemeenschap. We komen 
allemaal beproeving tegen op ons levenspad, Jezus weet er alles van (2:18). Laten we 
daarom elkaar liefhebben, op liefdevolle wijze op elkaar letten en elkaar aansporen tot 
goede daden, en elkaar bemoedigen (10:24). Leef in vrede met iedereen, wees onderling 
solidair.

• Zo focust de auteur op de hoop die we hebben. Nu ervaar je het leven soms als een 
woestijn, maar houd voor ogen dat je op weg bent naar de eeuwige sabbatsrust, waar 
Jezus ons als onze voorloper naar toe leidt (Heb.3:1-4:13).   

Aanmoediging
Al deze aanwijzingen en aanmoedigingen zijn 2000 jaar later nog steeds actueel. Blijven zien 
op Jezus en hopen op een nieuwe werkelijkheid, dat vraagt een stevige inzet, waarbij je de 
Bijbel en je geloofsgemeenschap echt nodig hebt. Samen kunnen we God dienen zoals het 
Hem behaagt en elkaar helpen om onze blik gericht te houden op Jezus, de grondlegger en 
voltooier van ons geloof.

Metta Wierenga
Docent Nieuwe Testament 
aan het Evangelisch College 
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Maar Jezus 
ziet jou!

Context
Het verhaal over Zacheüs speelt zich af in Jericho. Jericho ligt op de 
handelsroute van Jeruzalem naar het gebied ten oosten van de Jordaan. 
Een ideale plaats dus om belasting, tol, te heffen. Vandaar dat er meerdere 
tollenaars zijn, met Zacheüs aan het hoofd. Jezus bewandelt de weg echter 
niet om handel te drijven. Hij is vastberaden op weg naar Jeruzalem, omdat 
de tijd nadert ‘dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen’ (Luc.9:51). Met 
deze zin in 9:51 begint Lucas zijn beschrijving van Jezus’ tocht naar Jeruzalem. 
Vlak voor de intocht in Jeruzalem herhaalt Lucas dat Jezus op weg is naar 
Jeruzalem, en wel om te lijden, te sterven en op te staan (Luc. 18:31-33). Jezus 
is dus met een specifiek doel op weg, de tijd dringt en Hij weet dat Hem 
vreselijk lijden te wachten staat. Toch belet Hem dat niet de tijd te nemen om 
naar Zacheüs te kijken en Zichzelf bij hem uit te nodigen.  

In het verhaal komen we vijf keer vormen van ‘zien’ tegen. In 19:2 introduceert 
Lucas Zacheüs met ‘en zie, …’ (HSV). Wat nu gaat gebeuren verdient dus onze 
aandacht. Verder lezen we twee keer dat Zacheüs Jezus wil zien. Al krijgen 
we de indruk dat Hij niet uit is op een ontmoeting, want hij roept niet om 
aandacht, zoals de blinde in 18:38-39, maar hij verschuilt zich in een boom. 
Vervolgens lezen we dat Jezus kijkt, waardoor Hij Zacheüs ziet. Opvallend is 
dat Hij Zacheüs bij name kent en zegt dat Hij in zijn huis moet zijn. Zacheüs 
ontvangt Jezus met vreugde.

Tot slot lezen we dat de omstanders (allen) zien dat Zacheüs Jezus ontvangt. 
Figuurlijk gesproken zou je echter ook kunnen zeggen dat ze blind zijn, want 
ze hebben er geen oog voor waarom Jezus op weg is naar Jeruzalem, namelijk 
om ‘te zoeken en te redden wat verloren was’ (19:10). 

Opdracht
Lees Lucas 19:1-10
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1. Verplaats je eens in Zacheüs. Hoe zou 
jij het vinden als mensen jou beletten om 
Jezus te zien?

2. Het woord ‘allen’ in vers 7 verwijst 
waarschijnlijk naar de omstanders. Hoe zien 
de omstanders Zacheüs?

3. Jezus reageert anders op Zacheüs dan 
de omstanders. Hoe ziet Jezus Zacheüs? 

4. Wat kun je meenemen uit het verhaal 
naar jouw dagelijks leven als het gaat 
om de reactie van ‘allen’ in vers 7, in 
vergelijking met wat Jezus zegt in vers 5 
en 9-10?

5. Voor wie en wat krijgt Zacheüs’ oog als 
hij Jezus ontvangen heeft in zijn huis?

6. Wat herken je in Zacheüs reactie als 
hij Jezus ontvangen heeft? Waarin zou jij 
willen groeien?

7. Heb jij in je leven ervaren dat Jezus jou 
zag? Wil je daar iets over vertellen?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke?

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van Jeroen Dorstijn 
van vrijdagavond terug via 
www.digitalepinksterconferentie.nl
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Gods glorieuze 
standaard

Context
Paulus heeft het in het gedeelte over Gods gerechtigheid. Dan gaat het over de 
vraag hoe God vanuit zijn trouw een ontspoorde wereld weer recht gaat zetten. 
De wet getuigde hier al van, maar kan niet zelf voor de oplossing zorgen (vs. 21). 
Wil de wereld weer op koers raken en de afgedwaalde mens weer recht voor God 
komen te staan, dan zal dat langs een andere weg moeten.
Dat komt omdat de mens zo diep gevallen is. In 1:18-3:20 heeft Paulus uitgebreid 
stilgestaan bij de hopeloze positie van de heidenwereld, maar ook van Gods volk 
zelf. Israël, nota bene door God uitgekozen om licht en zegen in de wereld te 
brengen, bleek zelfs met behulp van Wet en Profeten het licht en de zegen niet 
te kunnen bewaren. Paulus vat dit alles in één zin samen in vers 23: ‘Want allen 
hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (HSV).   

Precies wat er staat: iedereen mist de heerlijkheid die God voor de mens bedoeld 
heeft. Adam en Eva waren beelddragers van de Allerhoogste (Gen.1:26). Zij 
hadden een koninklijke roeping om als vertegenwoordigers van God op aarde 
te leven. Dat was hun heerlijkheid – een heerlijkheid die ze uit handen hebben 
gegeven, door niet voor Gods, maar voor hun eigen beeld te gaan. Zonde is dat 
doel missen; is die hoge roeping laten varen. Het ging van heerlijk naar afgrijselijk, 
van heerschappij naar slavernij.

Hoe zet God die wereld recht? Door één getrouwe Afstammeling van Adam. 
Jezus, de ware Zoon van Adam, de ware Zoon van God. Hij is door God 
aangewezen als middel tot verzoening (vs. 25). De wereld is uit koers, maar de 
Messias raakt het doel. Jezus is de Beelddrager die Gods heerlijkheid niet bederft, 
maar weerspiegelt en recht doet. Wie gelooft in Hem wordt gerechtvaardigd: 
door genade, die niets kost (vs. 22-24). Zo vindt God Zélf een weg om de wereld 
recht te zetten, zonder lagere standaard en zonder ontrouw te worden aan zijn 
doelen (vs. 25-26, 31). 
Het harde nieuws? Allen zijn Gods heerlijke beeld kwijt. Het goede nieuws? 
Iedereen kan delen in het heerlijke beeld van Jezus. Daarvoor hoef je geen jood te 
zijn, daarvoor moet je mens zijn – en je in geloof toevertrouwen aan de Messias 
(vs. 22, 27-30). Iedereen kan weer rechtgezet worden, hoe ver uit koers ook. Dát is 
de gerechtigheid van God – dát is de heerlijkheid van God. 

Opdracht
Lees Romeinen 3:21-31
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1. Ons gedeelte is best ingewikkeld. Dat komt 
onder meer doordat Paulus in korte tijd heel 
veel zegt (zoals wel vaker). Soms helpt het 
daarom om zijn betogen samen te vatten 
in enkele hoofdpunten. Lees nogmaals het 
gedeelte: wat zijn volgens jou de twee à drie 
belangrijkste punten die Paulus wil maken?  
En hoe bouwen die op elkaar voort? 
 
2. Op Jezus gaan lijken kan je zien als een 
herstel van Gods beeld in je (vgl. Rom. 
8:29-30). Wat betekent het volgens jou een 
beelddrager te zijn? En hoe kan je daar in 
groeien? Vergelijk je antwoorden eens met 
2Korinthiërs 3:18; 4:4; Kolossenzen 1:15 en 
3:9-10.

3. Volgens vers 27 kan niemand zich nog 
ergens op laten voorstaan. Wat bedoelt 
Paulus daarmee? Wat kan jij persoonlijk hier 
van leren? En wat kan de kerk in Nederland of 
jouw lokale kerk winnen bij deze gedachte? 

4. Paulus is in de Romeinenbrief heel eerlijk 
over de zonde en hoe diep de mens is 
gevallen. Welke plek neemt dit in jouw leven 
in? En wat kan je leren van hoe Paulus met de 
realiteit van de gevallen staat van de mens 
omgaat?

5. Jezus is gekomen om de mensheid weer in 
zijn oorspronkelijke heerlijkheid te herstellen. 
Hij helpt dus anderen hun hoge roeping na 
te jagen. Sta jij ook zo in het leven? Hoe kan 
jij in de hoge roeping van je partner, familie, 
vrienden of collega’s investeren?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke? 

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van Jeffrey Rachmat 
van zaterdagmorgen terug via 
www.digitalepinksterconferentie.nl
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Maak recht!

Context
In de hoofdstukken 9-19 in het Evangelie volgens Lucas zijn Jezus en de 
leerlingen op weg naar Jeruzalem, een reis die voor Lucas veel meer betekent 
dan alleen maar van de ene naar de andere plaats reizen. Het is een reis 
die symbool staat voor de hoop dat door Jezus het koninkrijk van God een 
nieuwe kans krijgt om aan te breken. Zoals Mozes eens met het volk reisde 
naar een nieuwe toekomst in het land, zo reist Jezus met zijn leerlingen naar 
een nieuwe toekomst, waarin de mensen worden hersteld en het leven gaat 
worden zoals God het bedoeld heeft. Er is lang op gewacht en nu is het aan 
het gebeuren: Jezus - die alleen maar oog heeft voor armen en zwakken en 
zelf geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen - is alvast Koning van alles 
en iedereen.

Zoals deze reis meer betekent dan alleen reizen, zo betekenen ook de dingen 
die tijdens de reis gebeuren meer dan alleen dat wat er gebeurt. Bijvoorbeeld: 
wanneer de discipelen Jezus komen vertellen dat de demonen zich aan 
hen onderwerpen, zegt Jezus dat Hij de satan uit de lucht heeft zien vallen 
(10:18). Ook zegt Jezus dat wanneer Hij door Gods hand demonen uitdrijft, 
het koninkrijk van God bij de mensen is gekomen (11:20). Wanneer Jezus de 
kromgebogen vrouw verlost van haar ziekte, spreekt Hij er ook over dat Hij 
haar losgemaakt heeft van de boeien waarin satan haar heeft vastgehouden 
(12:16). Satan staat symbool voor de macht van het kwaad in de wereld. Het 
is heerlijk dat Jezus de vrouw na al die tijd van haar ziekte heeft verlost, maar 
het is nog heerlijker dat zij een rol speelt in een verhaal dat nog veel groter is 
dan het hare. Wat er gebeurt is dat de vrouw wordt verlost, wat het betekent 
is dat Jezus het kwaad overwint.

Opdracht
Lees Lucas 13:10-17
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1. Stel dat Lucas 13:10-17 een verhaal is met de 
titel ‘Jezus overwint het kwaad’. Jezus heeft 
duidelijk een hoofdrol. Heeft de vrouw een 
hoofdrol of een bijrol (waarom)? Wat is de 
rol van de leider van de synagoge? Wat is 
de rol van ‘al zijn tegenstanders’ en ‘de hele 
menigte’ (vers 17)? Hoe zou je het verhaal in 
je eigen woorden navertellen?

2. Jezus neemt de kritiek van de leider van 
de synagoge niet serieus: Hij noemt het 
huichelarij omdat iedereen op sabbat ook 
voor dieren zorgt. Jezus gebruikt in vers 15 
en 16 het rabbijnse argument van de ‘kal 
wachomer’: wat voor iets ‘onbelangrijks’ 
geldt (dieren), geldt des te meer voor iets 
belangrijks. Wat zegt Jezus hier over de 
waardigheid van de vrouw die Hij heeft 
opgericht?

3. De vrouw is al 18 jaar geboeid. Lucas 
vermeldt dit twee keer (vers 11 en 16). Het 
getal 18 betekent wellicht meer dan een lang 
aantal jaren van ziekte; zie ook Rechters 3:14; 
10:8 en Openbaring 13:18. Wat zou de diepere 
betekenis van het getal 18 kunnen zijn?

4. Jezus meldt pas dat de vrouw gebonden 
is geweest nadat de leider van de synagoge 
boos was geworden. Misschien was de vrouw 
zelf verrast dat ze gebonden was geweest 
door satan. Hoe wijzen vers 18-21 er op dat 
Jezus zelf wel dacht aan een groter verhaal? 
Wat wil Hij met deze uitleg zeggen?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke? 

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van Nadine de Vos 
van zaterdagavond terug via  
www.digitalepinksterconferentie.nl

5. Lucas plaatst het verhaal van de 
kromgebogen vrouw in een groter 
perspectief: het aanbreken van het 
koninkrijk van God. Bespreek naar 
aanleiding van de prediking van Nadine 
de Vos hoe dingen die in het klein – aan 
onze binnenkant – beginnen een grootste 
betekenis hebben in het koninkrijk van God.
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Er is altijd een 
open einde

Context
Het boek Handelingen begint met de verdwijning van Jezus. Jezus wordt in 
de hemel opgenomen ‘zodat ze Hem niet meer zagen’ (Hand.1:9). Maar op de 
verdwijning van Jezus volgt de verschijning van de Geest. Op de pinksterdag 
arriveert de heilige Geest en maakt zich zichtbaar in de tekenen en wonderen 
die middenin Jeruzalem plaatsvinden. Voor de apostelen is dit niet een grote 
Goddelijke wisseltruc waarin ze de Geest ontvangen in ruil voor Jezus. Nee, 
zo legt Petrus uit in zijn preek, de verschijning van de Geest is de verschijning 
van het koningschap van Jezus (Hand.2:33-36). Jezus is niet weg, maar wordt 
op een nieuwe manier zichtbaar.

Wanneer dus niet lang na de pinksterpreek een verlamde wordt genezen 
in de tempel en de mensen stomverbaasd zich rondom Petrus en Johannes 
verdringen, zegt Petrus: ‘Jullie moeten je niet blindstaren op ons – dit is het 
werk van Jezus (3:12-16)!’ Petrus getuigt van Jezus, want het is niet Petrus, 
maar Jezus die de mensen moeten zien. Petrus moet verdwijnen, zodat Jezus 
kan verschijnen.

Dat is de boodschap van Handelingen. We noemen het boek de Handelingen 
van de apostelen, maar het zijn eigenlijk de Handelingen van de Geest, die 
niets anders zijn dan de Handelingen van Jezus. Jezus toont Zich door zijn 
Geest in het leven van de gelovigen. Dat maakt de Geest en de gelovigen 
tot getuigen: zij wijzen niet op zichzelf, maar wijzen door naar de Enige 
Koning. Daarom staat het boek ook vol onafgeronde verhalen. Zoals die van 
de verlamde man uit de tempel. Hij wordt genezen, maar we hebben geen 
idee hoe het verder met hem is gegaan. Maar dat doet er ook niet toe. Dit is 
niet zijn verhaal; dit is het verhaal van Jezus. Zijn leven is een teken geworden 
waardoor de mensen niet langer hem, maar Jezus zien. 

In het boek Handelingen is Jezus nooit ver weg. Sterker nog: Hij is dichterbij 
dan ooit. En voor wie zich niet blindstaart op de zwakke mensen, de losse 
draden en open eindes – is Hij geen moment te missen. 

Opdracht
Lees Handelingen 3:1-16
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1. Lees nogmaals het begin van Petrus’ 
preek (vanaf 3:11). Petrus legt daarin het 
wonder uit dat net heeft plaatsgevonden. 
Toch is het hem niet om het wonder te 
doen. Wat is volgens Petrus de betekenis 
van het wonder?

2. Jezus is in Handelingen door zijn de 
Geest de ‘Leidsman ten leven’ (3:15, NBG). 
Overal waar de Geest leven brengt getuigt 
dat van Jezus en leidt dat tot leven. Welke 
levenstekenen van Jezus zie jij om je heen?

3. In welke persoon van het verhaal herken 
jij je het meest? De genezen man in de 
tempel, Petrus door wie de levenskracht 
van de Geest is gegaan, Johannes die er 
gewoon bij was of de menigte die met 
de woorden van Petrus geconfronteerd 
wordt? Waarin word je door die 
herkenning aangemoedigd?
 
4. Wij kunnen ons blindstaren op mensen. 
Op anderen, zoals de menigte op Petrus en 
Johannes, of misschien onszelf. Wanneer 
staar jij je blind op mensenkracht? Wat kan 
je doen om anders te gaan kijken?

5. Iemand zegt: ‘Soms verdwijnt Jezus op 
een bepaalde plek in je leven, om op een 
andere plek juist te verschijnen. Dan laat Hij 
ergens een open einde, om ergens anders 
een nieuw begin te maken.’ Wat denk je van 
deze uitspraak? Roept het herkenning op?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke? 

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van Henk Stoorvogel 
van zondagmorgen terug via 
www.digitalepinksterconferentie.nl
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Focus op 
Jezus

Context
Dit Bijbelgedeelte is een van de zeven (wonder)tekenen uit het 
Johannesevangelie die Jezus’ goddelijkheid bewijzen. De badplaats die 
beschreven wordt was een ruime plaats (vijf zuilengangen) waar in de 
tijd van Jezus regelmatig een grote menigte zieken lagen. Van tijd tot tijd 
borrelende namelijk het water op, een fenomeen waar men in bijgeloof een 
geneeskrachtige werking aan toeschreef.

Te midden van al deze zieken had Jezus specifiek deze ene zieke man op het 
oog, iemand die al 38 jaar leed aan een uitzichtloze aandoening. Wetende 
hoe lang deze man ziek was, zag Jezus hem liggen in alle narigheid. Waar 
bij de eerdere tekenen van Jezus de mensen naar hem toekwamen voor 
een wonder, gaat het initiatief nu van Jezus zelf uit met het aanbod ‘Wilt 
u genezen worden?’. Het impliciete goddelijke aanbod doorziet de zieke 
man niet, hij ziet slechts zijn machteloze situatie en antwoord daaruit. Er is 
niemand om hem te helpen om op tijd bij het water te komen, anderen zijn 
hem iedere keer voor. De klacht van deze man laat zien dat hij iedere hoop op 
genezing verloren had. 

De uitzichtloosheid en machteloosheid van de zieke eenzame man, staat 
in schril contrast met het spreken van Jezus vanuit zijn goddelijke macht. 
Door drie korte en krachtige oproepen van Jezus (5:8), geneest de man 
onmiddellijk. Jezus herstelt het vertrouwen en vermogen van de zieke man 
en bevrijdt hem uit zijn uitzichtloze situatie in Bethesda. De gezonde man kan 
nu Bethesda achter zich laten en volledig deel uitmaken van de samenleving. 
Later roept Jezus hem op om in een nieuwe verhouding tegenover God te 
leven (5:14).

Opdracht
Lees Johannes 5:1-9
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1. De zieke man bevond zich jarenlang in 
omstandigheden waardoor hij de hoop op 
vooruitzicht verloren had. Heb jij wel eens 
omstandigheden meegemaakt waarin er 
geen vooruitzicht was? Hoe ben je daar 
mee omgegaan?

2. Ondanks de afwezigheid van hoop en 
geloof demonstreert Jezus zijn goddelijke 
macht en bevrijdt hij de zieke man uit zijn 
uitzichtloze situatie. Wat zegt dit volgens 
jou over Jezus’ macht en barmhartigheid? 
Hoe ga je om met het gegeven dat er vele 
andere zieke mensen niet door Jezus op 
dat moment genezen werden? 

3. De naam van de badplaats Bethesda 
betekent ‘plaats van barmhartigheid’, waar 
zie jij iets van Jezus’ barmhartigheid in 
jouw leven?

Het thema van deze pinksterconferentie 
‘Maar wij zien Jezus’ is gebaseerd op 
Hebreeën 2:8-9. Een tekst die oproept 
in de (nu nog) bestaande ellende en 
gebrokenheid de focus op Jezus te 
houden, aan Hem is namelijk alles 
onderworpen. Waar Jezus de ene zieke 
man genas, bleven er tegelijk ook andere 
zieken na zijn vertrek in de gebrokenheid 
achter (5:13). 

4. Hoe voorkom je dat jij je, net als de 
zieke man, blindstaart op de ellende in de 
wereld?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke? 

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van David de Vos  
van zondagavond terug via 
www.digitalepinksterconferentie.nl

5. Hoe kan jij in de (nog) bestaande 
gebrokenheid toch de focus en hoop op 
Jezus houden? 

6. Bekijk de boodschap van David de Vos 
terug, wat zegt hij over de ‘focus op Jezus 
houden’?
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Jezus zichtbaar 
door jou

Context
Dit Bijbelgedeelte staat aan het slot van het Mattheüsevangelie. De 
leerlingen zijn na de kruisiging en opstanding naar Galilea gegaan om Jezus 
te ontmoeten (vgl. Matt 28:7, 10). Als ze Hem zien weten ze dat het Jezus is, 
want ze aanbidden Hem. Maar sommigen twijfelen nog. Niet uit ongeloof. 
Maar ze konden alles rond de kruisiging en opstanding nog steeds niet 
bevatten, ook al had Jezus het aangekondigd (Matt 16:21; 26:1-2). Maar het 
was gebeurd zoals Jezus had gezegd en nu stond Hij voor hen. 

Jezus spreekt de discipelen toe. Hij openbaart hen een Grote Waarheid over 
Zichzelf (28:18). Deze waarheid geeft nieuw inzicht in wie Jezus is. Jezus, de 
Opgestane Heer, claimt hier dat aan Hem alle macht in hemel en op aarde is 
gegeven. Dit is zichtbaar voor de elf, maar nog niet vanzelfsprekend voor de 
hele wereld.

Jezus geeft een Grote Opdracht (28:19-20a). En nu moesten elf discipelen deze 
enorme opdracht gaan uitvoeren: alle volken tot discipelen maken. Taalkundig 
ligt de nadruk op: ‘Maak leerlingen’. Leerlingen maken of getuigen is een 
proces, niet iets eenmaligs. Het moet ertoe leiden dat mensen in woord en 
daad Jezus gaan volgen. Maar leerlingen maken wordt aangevuld met ‘van alle 
volken’. De opdracht kan niet voltooid worden zonder erop uit te gaan naar al 
die volken. En is nog steeds niet voltooid, aangezien ca. 34% van alle volken 
nog steeds niet bereikt is met het Evangelie (Bron: GlobalRize). Jezus sluit 
af met een Grote Belofte (20b): waar ze ook gaan, Hij zal met hen zijn bij de 
uitvoering. Het kan niet in eigen kracht en het hoeft niet in eigen kracht.

Opdracht
Lees Mattheüs 28:16-20
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1. In welke groep van leerlingen uit vers 17 
herken jij je meer op dit moment? Licht zo 
mogelijk toe waarom. 

2. Wat versta jij onder de opdracht 
‘leerlingen maken’? Is dit een opdracht 
voor iedereen? Of zijn er ook onderdelen 
die voorbehouden zijn aan mensen met 
een bijzondere taak in de gemeente?

3. Wie heeft voor jou veel betekend als 
het gaat om je geloof? Wat was daarin 
voor jou waardevol? Kun je iets bedenken 
wat je van dat waardevolle zou kunnen 
doorgeven aan een ander?

4. Wat doet het met jou dat ca. 34% van 
alle volken nog steeds geen leerlingen van 
Jezus heeft? Wat zou je hieraan kunnen/
willen doen?

5. Zijn er hindernissen om je concreet in te 
zetten voor het maken van leerlingen van 
Jezus, hier dichtbij of verder weg? Zo ja, 
welke hindernissen zijn dat? Bespreek deze 
samen in het licht van Jezus’ woorden in 
vers 18 & 20. Maakt dat een verschil?

1. Kijk opnieuw naar het Bijbelgedeelte 
met de preek in je achterhoofd: heeft 
de spreker daar nieuwe of verrassende 
inzichten op gegeven? Zo ja, welke? 

2. Welk beeld van Jezus wordt er in de 
preek gegeven? 

3. Wat spreekt je aan in het geschetste 
beeld van Jezus? En is er daarin een kant 
van Jezus die je lastig vindt? Zo ja, welke? 
Wat maakt die kant voor jou lastig? 

4. Wat is volgens jou de belangrijkste 
boodschap van de preek? 

5. Waar roept deze boodschap jou toe op? 

Opdracht
Bekijk de preek van Billy Wilson  
van maandagochtend terug via 
www.digitalepinksterconferentie.nl
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Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten een studie bij het Evangelisch College. Wat al onze
studenten gemeenschappelijk hebben? Ze willen hun geloof verdiepen, de Bijbel
bestuderen en op een eigen plek aan de slag in Gods Koninkrijk. Wil jij ook vanuit jouw
verlangen en passend binnen jouw agenda een betekenisvolle studie volgen?

www.evangelisch-college.nl

Dit verwerkingsboekje is ontwikkeld door het Evangelisch College:
hét interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwassenonderwijs in
Nederland. Al meer dan 50 jaar bieden wij deeltijdopleidingen en
cursussen aan op het gebied van Bijbel, theologie, missionair werk, 
pastoraat, prediking, jongerenwerk, gemeentewerk én meer.

Ontdek welke cursus of deeltijdopleiding bij jou past:

Of meld je aan voor onze
online informatie-avond op

woensdag 31 mei en/of 23 augustus

Deeltijdopleidingen en cursussen
voor volwassenen die hun geloof

willen verdiepen en versterken

23
augustus

31
mei

23
augustus

31
mei
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7 redenen om bij het Evangelisch College te studeren

1. Je wilt groeien in geloof en God beter leren kennen.

2. Je wilt de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord ontdekken.

3. Je wilt een flexibele studie volgen die past bij jouw beschikbare tijd en mogelijkheden.

4. Je wilt leren van deskundige docenten en medegelovigen, over kerkmuren heen.

5. Je wilt toegerust worden voor een taak in de kerk of beroepsmatig opgeleid worden.

6. Je wilt een betekenisvolle studie volgen die jou helpt tot zegen te zijn voor anderen.

7. Je wilt een studie volgen bij een gedegen opleidingsinstituut dat al meer dan 50 jaar 
onderwijs aanbiedt in Nederland.

Je geloof verdiepen, door God en
de Bijbel beter te leren kennen.

Gods missie uitleven,
dichtbij en ver weg.

Heb jij liefde voor God
en hart voor mensen?

Heb jij liefde voor God én
een passie voor jongeren?

Leren spreken, dicht bij de 
oorspronkelijke tekst en dicht bij

de hedendaagse hoorder.

Leer de Bijbel lezen in het
Hebreeuws en het Grieks.

Samenwerkingsverband rondom
de doordenking van de theologie

van het Koninkrijk van God.

Bijbel Missionair WerkTheologie

Pastoraat

Jongerenwerk

Prediking

Bijbeltalen

Gods Koninkrijk
en de Heilige Geest

Gemeentewerk

Praktisch training en toerusting
voor leidinggevende taken

in de kerk.

Op flexibele wijze theologie
studeren, op een manier

die bij jou past.
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Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
078-6190037 | info@evangelisch-college.nl  

Wil jij:

 dit boekje digitaal downloaden als PDF?

 gratis extra exemplaren aanvragen voor je kring?

 een gift geven om ons werk te steunen?

Ga dan naar 
www.evangelisch-college.nl/opwekking


